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GÓC TÌM HIỂU: TẠI SAO LẠI PHỦ KHĂN CÁC 
TƯỢNG ẢNH? 
Như chúng ta biết, từ tuần thứ 5 Mùa Chay trở về sau 

còn được gọi là Tuần Thương Khó. Giáo Hội có truyền 
thống phủ khăn lên các tượng ảnh trong nhà thờ. Đây 
không phải là điều bắt buộc tuyệt đối trong phụng vụ, 
nhưng là một thực hành giàu ý nghĩa, giúp các tín hữu đi 
sâu hơn vào mầu nhiệm khổ nạn của Chúa. 

Trước hết, việc phủ khăn mang ý nghĩa che khuất vinh 
quang để hướng về thập giá. Bình thường, các tượng 
ảnh giúp chúng ta chiêm ngắm vẻ đẹp và vinh quang của 
các thánh. Nhưng khi bước vào giai đoạn cao điểm của 
Mùa Chay, Giáo Hội muốn chúng ta tập trung hoàn toàn 
vào cuộc khổ nạn của Đức Giêsu. Việc “che lại” các hình 
ảnh quen thuộc như thể mọi sự đang lắng xuống để 
nhường chỗ cho mầu nhiệm Thập Giá. 

Tiếp đến, việc này còn mang ý nghĩa khơi dậy lòng 
khao khát. Khi không còn nhìn thấy các tượng ảnh quen 
thuộc, lòng chúng ta dễ cảm thấy “thiếu vắng”. Chính sự 
thiếu vắng này lại làm tăng thêm niềm mong đợi. Và rồi, 
trong Đêm Vọng Phục Sinh, khi các khăn phủ được tháo 
ra, nó trở thành một dấu chỉ mạnh mẽ của niềm vui: Chúa 
đã chiến thắng sự chết, ánh sáng đã bừng lên sau bóng tối. 

Cuối cùng, truyền thống này nhắc chúng ta rằng: đức tin 
không chỉ dựa vào những gì “thấy được” nhưng còn được 
mời gọi tin ngay cả khi mọi sự dường như bị che khuất. 

Vì thế, việc phủ tím không chỉ là một cử chỉ bên ngoài, 
nhưng là một lời mời gọi nội tâm: hãy bước vào hành 
trình thinh lặng, sám hối và chờ đợi, để rồi đón nhận niềm 
vui Phục Sinh cách sâu sắc hơn. 

□​THÁNH LỄ CUỐI TUẦN 
Thứ Bảy: 

—​ 6 giờ tối, Anh Ngữ 
—​ 7.30 giờ tối, Việt Ngữ 

Chúa Nhật: 
—​7.30 giờ sáng, Việt Ngữ 
—​9.30 giờ sáng, Anh Ngữ 
—​5 giờ chiều , Anh Ngữ 

□​THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG 
Thứ Ba: — 6 giờ tối, Việt Ngữ  
Thứ Tư: — 8 giờ sáng, Anh Ngữ 
Thứ Năm: — 6 giờ tối, Việt Ngữ  
Thứ Sáu: — 8 giờ sáng Anh Ngữ 
□​XƯNG TỘI 
Xin liên lạc lấy hẹn trước 
□​RỬA TỘI & XỨC DẦU 
Xin liên lạc với văn phòng Giáo 

Xứ hoặc với Quý Cha. 

LỊCH PHỤNG VỤ TRONG TUẦN 
❖​ Thứ Hai 13/04: Tuần II Phục Sinh, Thánh 

Martinô I, Giáo Hoàng, Tử Đạo. 
❖​ Thứ Ba 14/04: Tuần II Phục Sinh. 
❖​ Thứ Tư 15/04: Tuần II Phục Sinh. 
❖​ Thứ Năm 16/04: Tuần II Phục Sinh. 
❖​ Thứ Sáu 17/04: Tuần II Phục Sinh. 
❖​ Thứ Bảy 18/04: Tuần II Phục Sinh. 
❖​ Chúa Nhật 19/04: CHÚA NHẬT III 

PHỤC SINH. 
​ Bài đọc 1: Cv 2,14.22b-33 
​ Bài đọc 2: 1 Pr 1,17-21 
​ Tin Mừng: Lc 24,13-25 
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CẦU NGUYỆN CHUNG THÁNG 04/2026 
Cho các linh mục đang khủng hoảng - Chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục đang trải qua 
những khoảnh khắc khủng hoảng trong ơn gọi, để họ tìm được sự đồng hành cần thiết và để cộng 
đoàn nâng đỡ họ bằng sự thấu hiểu và lời cầu nguyện.. 

 

BÀI ĐỌC 1​ ​ Cv 2, 42-47 
Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. 

​ Lời Chúa trong sách Công vụ Tông Đồ. 
​ Thời bấy giờ, các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn 
hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng. Mọi 
người đều kinh sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. Tất cả các tín hữu hợp 
nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho 
mỗi người tùy theo nhu cầu.Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền Thờ. 
Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên 
Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những 
người được cứu độ.​ ​  

Đó là lời Chúa. 
 
ĐÁP CA​ Tv 117, 2-4.13-15.22-24  (Đ. c.1) 
​ Đ.- Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,  

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
Nam: Ít-ra-en hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà A-ha-ron 
hãy nói lên rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai kính sợ Chúa hãy nói lên 
rằng: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
Nữ: Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã, nhưng Chúa đã phù trợ thân này. Chúa là sức mạnh 
tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng 
trong doanh trại chính nhân: 
Chung: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công 
trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào 
ta hãy vui mừng hoan hỷ. 
​ Đ.- Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,  

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. 
 

BÀI ĐỌC 2 ​ ​ 1 Pr 1, 3-9 
​ Thiên Chúa cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, 
nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã từ cõi chết sống lại. 
​ Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phê-rô tông đồ. 
​ Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Do lượng 
hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức 
Giê-su Ki-tô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể 
vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em, là những người, nhờ lòng 
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tin, được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn, 
và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết. Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc 
dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh 
luyện đức tin của anh em là thứ quý giá hơn vàng gấp bội, vàng là của phù vân, mà còn 
phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ 
trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự. Tuy không thấy Người, anh em 
vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan 
chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin, 
là ơn cứu độ con người.​ 

Đó là lời Chúa. 
 
TUNG HÔ TIN MỪNG​ ​ Ga 20, 29 
  ​ Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Này anh Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên anh 
mới tin, Phúc thay những người không thấy mà tin.” Ha-lê-lui-a. 
 
TIN MỪNG​ ​ Ga 20, 19-31 
​ Tám ngày sau, Đức Giê-su đến. 
​ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 
​ Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì 
các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh 
em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được 
thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, 
thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy 
nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ 
ai,thì người ấy bị cầm giữ.” Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là 
Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. Các môn đệ khác nói với ông: 
“Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay 
Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn 
Người, tôi chẳng có tin.” Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có 
cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các 
ông và nói: “Bình an cho anh em.” Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và 
hãy nhìn xem Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng 
hãy tin.” Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đức 
Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!” 
Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó 
không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em 
tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ 
danh Người.​  

Đó là lời Chúa. 
****************************************************************** 

SUY NIỆM: ĐỨC TIN ĐƯỢC KIÊN VỪNG NHỜ HOÀI NGHI – Ga 20, 19-31 
Hôm nay, ngày cuối cùng của Tuần Bát Nhật Phục Sinh, chúng ta được nghe lại câu 

chuyện về Thánh Tôma. Khi Đức Giêsu Phục Sinh hiện ra với các môn đệ, Tôma lại không có 
mặt. Và khi nghe các bạn kể lại, ông đã không tin: “Nếu tôi không thấy… tôi sẽ không tin.” Một 
lời nói rất thật, rất người. 

Chúng ta có thể dễ dàng phê phán Tôma, nhưng nếu nhìn lại chính mình, chúng ta cũng 
không khác ông là bao. Có những lúc chúng ta hoài nghi: hoài nghi về sự hiện diện của Chúa 
trong đau khổ, hoài nghi về tình yêu của Ngài khi cuộc sống gặp thử thách, hoài nghi cả khi lời 
cầu nguyện dường như không được đáp lại. 

Thế nhưng điều tuyệt vời trong Tin Mừng đó là: Đức Giêsu không trách móc Tôma. Ngài 
không loại trừ ông vì sự hoài nghi. Trái lại, Ngài lại một lần nữa hiện ra, cách riêng cho Tôma, để 
đáp ứng chính những điều ông cần. Ngài nói: “Hãy đặt ngón tay vào đây… đừng cứng lòng nữa, 
nhưng hãy tin.” Chính trong sự cảm thông và kiên nhẫn đó, Chúa đã dẫn Tôma từ hoài nghi đến 
một lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ nhất: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” 

Điều này cho chúng ta một niềm an ủi lớn lao: hoài nghi không phải là dấu chấm hết của 
đức tin, nhưng có thể trở thành con đường dẫn đến một đức tin sâu sắc hơn, nếu chúng ta thành 
thật tìm kiếm Chúa. Khi chúng ta dám mang những nghi ngờ của mình đến với Ngài, Chúa sẽ 
không quay lưng, nhưng sẽ đến gần hơn. Đó chính là hình ảnh của Lòng Chúa Thương Xót, điều 
chúng ta mừng kính và ca tụng hôm nay. 

Ước mong sao mỗi người chúng ta, giữa những hoài nghi của cuộc đời, biết chạy đến với 
Lòng Thương Xót Chúa, để rồi ta cũng có thể thốt lên như Tôma: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên 
Chúa của con!” Amen. 

Lm Giuse Nguyễn Xuân Long, SVD 

****************************************************************** 
THÔNG BÁO 

●​Thánh Lễ Ngày Anzac :  Thánh lễ đặc biệt sẽ được tổ chức vào Thứ Bảy, 25/04/2026 lúc 8:00 
sáng tại nhà thờ để tưởng niệm Ngày ANZAC. Tất cả giáo dân được trân trọng mời tham gia 
cầu nguyện và tưởng nhớ sự phục vụ và sự hy sinh của những người đàn ông và phụ nữ Úc và 
New Zealand. 

●​Lễ Thánh Mark Hãy cùng chúng tôi cử hành Thánh Lễ  Thánh Mark vào Chủ nhật, 
26/04/2026 lúc 9:30 sáng. Sau Thánh lễ, tất cả giáo dân và khách được trân trọng mời ở lại 
dùng bữa trà sáng. Rất hoan nghênh nếu quý vị đóng góp một đĩa thức ăn để cùng chia sẻ. Hãy 
đến và tận hưởng tình bằng hữu khi chúng ta cùng nhau cử hành lễ. 

●​Chương trình Bí tích Thêm Sức năm 2026:  Trẻ em từ lớp 3 trở lên đã được rửa tội được mời 
đăng ký tham gia lớp học chuẩn bị để lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Mẫu đăng ký  có sẵn ở bàn 
lối vào nhà thờ, văn phòng giáo xứ hoặc tải xuốn từ trang web: stmarksinala.com. Hạn chót 
ngày 29/04/2026. Các lớp học bắt đầu vào Thứ Bảy ngày 02/05/2026. Bí tích sẽ được cử hành 
vào Chủ nhật ngày 24/05/2026 bởi Cha Son Bosco. 

●​Cảm ơn quý giáo dân đã đóng góp trong Mùa Chay và Tuần Thánh. Số tiền thu được sẽ 
được dùng để hỗ trợ giới trẻ, duy trì thánh địa và nhà thờ ở Đất Thánh. Quyên góp cho Lòng 
Thương Xót sẽ kết thúc vào tuần tới. Xin quí vị vui lòng gửi lại tất cả hộp đựng tiền và phong bì 
vào tuần tới. 

●​Lời kêu gọi từ Caritas Australia tại Lebanon: Lebanon đang đối mặt 
với một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất 
trong nhiều năm qua, khi bạo lực gia tăng đột ngột và lệnh sơ tán hàng 
loạt buộc các gia đình phải bỏ chạy mà không có gì. Trong vòng 24 
giờ, Caritas Lebanon báo cáo có 667.831 người mới phải di dời đang 
tìm kiếm sự an toàn. Bất chấp môi trường bất ổn, các nhóm của Caritas 
Lebanon đang hoạt động trên khắp bảy tỉnh thành, cung cấp thực 
phẩm, nhu yếu phẩm, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý xã hội, nước 
sạch và hỗ trợ vệ sinh, cũng như các dịch vụ bảo vệ. Chúng ta hãy thể 
hiện tình đoàn kết của mình tại Lebanon. 

http://stmarksinala.com

